
ATD Vierde Wereld nodigt u uit voor de Werelddag van verzet tegen extreme 
armoede en sociale uitsluiting. 
  
Thema: “Sociale en Institutionele mishandeling en geweld”. Zorgen voor 
respect en effectieve ondersteuning. 
  
Op vrijdag 17 oktober 2025 is er een toneelvoorstelling “Schreeuw in de 
ruimte” door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. 
In een situatie van voortdurende bestaansonzekerheid strijden moeders ervoor 
om hun gezin overeind, gezond en bijeen te houden. Daar is kracht voor nodig. 
Weerstand. Ook tegen de ideeën die over hen bestaan, zo zouden ze slechte 
moeders zijn en armoede hun eigen schuld. Dat heeft effect op je kinderen. Het 
ergste dat je dan als moeder overkomen kan is dat je kinderen uit huis worden 
geplaatst, niet omdat je gewelddadig of verslaafd bent maar arm. Dat verscheurt 
een moederhart. Dat is het verhaal dat de moeders zwaar op de maag lig en waar 
ze vaak over zwijgen. Schreeuw in de ruimte is een intieme voorstelling met live 
muziek Daarmee doorbreken de moeders hun zwijgen . Laten we luisteren. 
Voorafgaand aan de voorstelling is er een solidariteitsmaaltijd. 
  
Plaats: De Pelgrimskerk, Horizonstraat 73, 6446 SC Brunssum (Treebeek). 
  
17.30 uur Solidariteitsmaaltijd met aandacht voor de werelddag tegen verzet van 
extreme armoede en uitsluiting en getuigenissen. 
20.00 uur Toneelvoorstelling “Schreeuw in de ruimte”. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de kelder van de kerk. 
  
Als u een dieet hebt, kunt u uw dieetwensen doorgeven. 
Graag voor beiden aanmelden vóór dinsdag 14 oktober  
via mail: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl 
via telefoon: Hilly Slootweg: 06-83077747 en Willy Braad: 06-40068597. 
  
Tevens houden we een herdenkingsviering in de Andreasparochie, 
Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (Heerlerbaan).  
Datum: Zaterdag 18 oktober aanvang 18.00 uur 
             Zondag 19 oktober aanvang 10.30 uur  
  
Op zondag is er een Woord - en Communiedienst over het thema hierboven 
vermeld. De Viering wordt opgeluisterd door het SoPaF koor.  
Na de viering kunnen we bij koffie/thee en gebak napraten over het thema. 
  
In de maand oktober hangen verhalen op in de kerk, over de ervaringen van 
mensen die in extreme armoede leven. 
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